
In de week gelegd 10-24, 03-03-2024, Proeven is geloven 
Exodus 20,1-17; I Korintiërs 1,22-25; Johannes 2,13-25 

 

Zou ‘Proeven is geloven’, een lokkertje zijn om tot geloof te komen, of 

wil het fastfood bedrijf hier zijn verdienmodel mee stimuleren? Mogelijk 

dat reclamemakers hebben ontdekt dat wij blijven ‘hongeren’ naar 

geloof als wegwijzer naar geluk. Wanneer je iets proeft, krijg je immers 

een idee van de smaak en ga je op zoek of het voldoet. Naast voeding 

voor ons lichaam, hebben wij geestelijk voer nodig; leeftocht om onze 

honger naar perspectief en vrede te stillen.  

 

Bij geestelijke honger komt God in beeld. Hij onthulde Mozes Zijn Naam: Ik ben er voor jou.  

Dit woord smaakt naar méér. God schenkt ons zijn voedsel  -inspiratie- en maakt ons rijker  

door de ‘kennis van zijn naam’. Die kennis kunnen wij delen door er voor elkaar te zíjn.   

Na alle bekende kost à la The winner takes it all, volgt in Exodus een levensrecept met 

verrassende ingrediënten en dito smaakexplosies. Zij geeft in de eerste lezing een basis op tien 

punten. Het zal even wennen zijn, maar wanneer je hier met aandacht van proeft, zul je 

merken dat deze tien wegwijzers  -‘geboden’- ons thuis brengen bij God en bij elkaar.  

Dan worden wij van proevers, ‘proefpersonen’, tevens scheppers van geluk! 

  

Bedenk, het gerecht van het geloof moet je leren eten. Dit recept vraagt iets van ons. Dat 

vroeg het ook van de tijdgenoten van Jezus. Die zagen hem, tot hun ontzetting, het 

tempelplein dat vol stond met  geldwisselaars en handelaren, schoonvegen. Met hun 

verdienmodel waren deze lieden smaak bedervend bezig. Maakt van het huis van mijn Vader 

geen markthal! riep Jezus daarom, en joeg ze weg. Hij herstelde daarmee Gods recept en 

bracht zo het leven van mensen op smaak. Wij worden vrij door het besef dat God er voor ons 

is, en Jezus gaf hier zijn leven voor. Wie hiervan proeft, zoals Paulus, opent zich een deur naar 

het geloof.    

 

Soms vraagt iemand: ‘Geloof je dat nog?’ Daarover kon Aleksej Navalny, deze week 

begraven, meepraten. Hij werd juist in de gevangeniscel steeds geloviger: ‘Hoera! 

Christus is opgestaan. Ik groet alle gelovigen (ik ben dat nu), de ongelovigen (dat 

was ik) en de atheïsten (dat was ik ook)’, (Ned. Dagblad 29-01-2024).  

Daarom kom, proef en geloof!  

 

 

 


